Mijn eigen Bescherm-Engel

Onzichtbaar toch aanwezig.
Onhoorbaar toch luistert Hij/Zij.
Ongeloof volgt Haar/Hem.

Bescherm-engel.
Ieder mens heeft bij geboorte.
Een leiding en ondersteuning.

Vraag Hem/Haar in je leven te komen.
Geef Hem/Haar toestemming te handelen.
Onderwerping/Overgave aan Hem/Haar.

Een goed leven is in haar handen.
Een wijs leven is in zijn handen.

Kleur aan Engelen

Engelen zijn als vleugels die veiligheid geven.
Engelen zijn als licht in de duisternis.

Engelenbrood is als voedsel
voor alle mensen in hongersnood.

Engelengunst,
is als bescherming in oorlog.

Engelen geven geen waarde aan religie,
Maar zijn zelf waarachtig.

Engelen zijn geen uitverkiezing,
Immers de werkelijkheid is vol van hen.




